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Kerkdiensten 

Zondag 23 maart 9.30 uur dhr. Paul Koster, Den Haag. Derde zondag 40-dagentijd 
Collecten: 1. De Lichtbron in actie voor Youth for Christ in Moldavië 2. Kerk 

 
Komende diensten 
Zondag 30 maart 9.30 uur ds. Marjan Zebregs, Voorburg. Vierde zondag 40-dagentijd. 

Viering Heilig Avondmaal 
Zondag 6 april 9.30 uur drs. Birgit Jaarsma-Moliers. Vijfde zondag 40-dagentijd 

 
Bij de dienst van 23 maart 
In de kerkdienst van a.s. zondag gaat het over de volgende Bijbelgedeelten: 

Exodus 3: 1-6 (Mozes en de brandende doornstruik) en Handelingen 9: 1-9 (De roeping 
van de apostel Paulus).  

In beide verhalen is er sprake van een wonder: in het eerste verhaal wordt Mozes 
rechtstreeks aangesproken door God  en in het tweede verhaal is het Jezus, die Saulus 
aanspreekt. Hij zegt dan: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’. En vervolgens: ‘Ga de 

stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen’.  
We gaan nadenken over de vraag, hoe we deze ‘wonderverhalen’ kunnen lezen, zonder 

gehinderd Bij de dienst van 23 maart 
te worden door de gedachte: Ach, die wonderverhalen - dat kan toch allemaal niet? 
Want: je kunt jezelf aanwennen om anders tegen de dingen aan te kijken.   

Paul Koster 
 

De Veertigdagentijd voor Pasen. 
Judas van Iskariot was één van de twaalf 
discipelen van Jezus, hij vestigt de aandacht op 

zich door zijn verraad van Jezus. 
De naam Judas komt in de Bijbel verschillende 

keren voor. Aan de naam worden verschillende 
positieve betekenissen gegeven. 
Judas betekent ‘geprezen' of 'bewonderd' en is 

afgeleid van de Griekse vorm van het Hebreeuwse 
Juda. 

Onder de discipelen was nog een tweede met de 
naam Judas, nl Judas Taddeüs. Het verraad door 
Judas Iskariot heeft een blijvende negatieve lading 

aan deze naam gegeven. Judas toonde berouw, hij 
kwam tot besef dat door zijn verraad een 

onschuldige Jezus gedood zou worden. Het dreef 
hem tot een uiterste wanhoop, hij kon er niet mee 

verder leven .  
 
Tekening 2 van Hilje Groeneveldt 

 
 

 
 
 

 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


Van de diaconie   

Kerken in Moldavië geven kinderen 

toekomst. 

In het arme Moldavië worden veel 

kinderen aan hun lot overgelaten. Hun 

ouders zijn voor werk naar het buitenland 

vertrokken of zoeken troost in alcohol. 

Kinderen lopen het risico om uitgebuit te 

worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. In 

samenwerking met Youth for Christ 

vangen kerken hen op en zorgen ze voor 

huiswerkbegeleiding, een maaltijd, 

bijbellessen en sport- en spelactiviteiten. 

Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met 

elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen. Kerk in 

Actie steunt via het programma 

Werelddiaconaat kinderen in Moldavië en andere 

kwetsbare kinderen wereldwijd om aan een 

betere toekomst te bouwen. De eerste collecte 

is voor KiA Moldavië.  

De tweede collecte is bestemd voor onze kerk. 

Doet u weer mee?  

Beide doelen van harte aanbevolen! 

U kunt bijdragen aan de collecte met een gift in 

de mandjes bij het uitgaan van de kerk, of door overmaken op de rekening van 

Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente o.v.v. “Moldavië”, en aan de kerk. Hartelijk 

dank! 

 

Biddag op 12 maart was weer een gezellige bijeenkomst waarbij de 20 eters zich de 

maaltijd goed lieten smaken. Voor de maaltijd hadden we vier gerechten; een 

maaltijdsoep, een salade met paksoi en komijnekaas, lasagne en een pasta pesto 

salade. Een lezing uit Psalm 104, een gebed, een gedicht en een slotgebed omlijstten 

de maaltijd. 

De film werd bezocht met nog een paar extra bezoekers. De film ging over een jong 

stel dat het leven in de hectische stad de rug had toegekeerd, en een ecologische 

boerderij was begonnen. Na veel tegenslagen en heel veel geduld was de boerderij na 

zeven jaar helemaal in balans. Een mooie film met mooie beelden en een inspirerende 

filosofische ondertoon die de kijker aan het denken zet! 
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Ontmoeten 

De Bijbel: Inspiratie!? 

De Bijbel is al eeuwenlang een boek wat overal gelezen wordt. Over de hele wereld is 

de Bijbel een bron van inspiratie, echter ook van grote meningsverschillen. Er zijn niet 
voor niets zoveel verschillende geloofsrichtingen die elk voor zich pretenderen het 

juiste geloof te hebben. 
Wat maakt de Bijbel nu zo boeiend dat dit boek al eeuwenlang richting geeft aan onze 
maatschappij en ons leven? 

Met onze jaarlijkse ontmoetingen willen wij praten over de Bijbel. 
Is de Bijbel een inspiratiebron? 

Is de Bijbel verankerd in je leven? 
Maakt de Bijbel dat je maatschappelijk betrokken bent? Zo ja, op wat voor manier? 
Graag willen wij u/jullie weer ontmoeten om hierover van gedachten te wisselen: 

 
• Dinsdag 25 maart van 18.00-21.00 uur bij Ed van der Schoor en Coralien van 

der Ploeg met een maaltijd. 
• Woensdag 26 maart van 15.30-18.00 uur in de  kerk met een broodmaaltijd. 
• Donderdag 27 maart van 18.00-21.00 uur bij Ria en Henk Jongerius met een 

maaltijd. 
• Woensdag 2 april van 18.00-21.00 uur bij Ria en Henk Jongerius met een 

maaltijd. 

 

Afscheidscadeau voor Marjan en Rolf 
In een eerdere nieuwsbrieven bent u al van harte uitgenodigd voor het 

verjaardagsfeest van Marjan op vrijdag 28 maart vanaf 19.30 uur in De Lichtbron. 
De waardering voor Marjan en Rolf willen we bundelen in één gezamenlijk cadeau, aan 

te bieden op 28 maart. Een duurzame tuinset op hun balkon zou een mooi aandenken 
zijn.  
Bijdragen kunt u overmaken op bankrekeningnummer: NL85 RABO 0368 1024 67 van 

de Protestantse Gemeente Wateringen-Kwintsheul onder vermelding van ”cadeau”. 
Peter van ‘t Wout 

 
 
Psalm 27c 

Vaak ben ik bang. Dan zou ik willen 
dat iemand naar boven kwam 

om mij gerust te stellen. Dat iemand  
zou zeggen: ook al komt er oorlog, 
ook al is het crisis en ziet de toekomst  

er dreigend uit, ik ben bij je. Slaap  
nu maar, ik ben beneden.  

Uw nabijheid wil ik zoeken,  
neem mij liefdevol aan. 
 

Zo is de Ene voor mij. Meer dan  
een vader en een moeder. Onder  

zijn dak mag ik schuilen, aan zijn voeten  
mag ik zitten. Veilig en wel. 
Uw nabijheid wil ik zoeken,  

neem mij liefdevol aan. 
Uit: Psalmen Anders 

 
 
 

 
 

 



Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

Predikant: vacant 

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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